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Egbert met GPS.
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het wegloop avontuur van mijn Teckel Thijs vorig jaar (zie editie 2012-1)? Er werd

H et is weer november en de jachten beginnen weer. Zou ik nog gebeld worden na

nog vaak over gesproken onder de jagers. En Karsten kon het verhaal niet vertel-
len zonder tranen in zijn ogen. Thijs is door zijn avontuur wel veranderd, als ik hem nu fluit, dan
komt hij als een idioot aanrennen, helemaal blij en trots dat hij toch maar effe direct komt.

Gelukkig, ik word gebeld, of ik nog zin heb om
mee te gaan op jacht. Tuurlijk ga ik weer mee
maar niet zonder GPS. “Heb je al een GPS
gekocht?” Nee nog niet, maar ik ga me erin
verdiepen. Dat wordt kort dag, want over 14
dagen gaan we op jacht. En, nooit, maar dan ook
nooit wil ik zo'n aventuur meer meemaken als
vorig jaar. En dat gaven de jagers ook al aan. Tja,
er moet dus een GPS gekocht worden. Duur na-
tuurlijk! Voor mij helemaal als alleenstaande. Eerst
maar eens internetten. Tjonge jonge, wat een
GPS’en zijn er te koop, maar toch kwam iedere
keer de Garmin naar voren. M'n beste vriend Peter
Broeders maar eens gebeld, of hij zich er ook eens
in wilde verdiepen? Het moest er natuurlijk ook
niet één zijn waar je maar 1 hond op kunt zetten,
Ik heb vier Teckels en zet er altijd twee in om te
stoberen. Eén voor de nazoek en Egbert laat ik

af en toe nog in een korte drift stoberen. Na een
aantal mailtjes naar verschillende jagers, die ook
met honden werken, heb ik besloten om voor een
Garmin te gaan. Een GPS en twee halsbanden met
zender. Maar waar?

Hemker & Bekking
Via internet kun je ze bestellen, maar ik vind dat
eng. Ik rij liever een eind en heh persoonlijk con-

tact met de verkoper i.v.m. uitleg en als ik vragen
heb en bij een eventuele reparatie. We kwamen
terecht bij Hemker & Bekking. Zijj zijn de enige in
Nederland die verkopen in hun filialen. Twello is het

dichtste bij voor mij, het hoofdkantoor van Hemker

& Bekking, de GPS'en liggen daar op voorraad.

Na een paar keer heen en weer bellen, heb ik een
afspraak gemaakt. De GPS Garmin zouden ze in
gereedheid brengen voor mij, zodat ik twee handen
kan laten stdberen. Ze hadden mijn website al
meerdere malen bekeken en waren enthousiast dat
ik de Garmin bij hun kwam kopen. Zaterdagmorgen
op weg naar Twello, voor die tijd nog snel bij de
bakker langs voor wat lekkers bij de koffie. Het was
makkelijk te vinden, vond mijn TomTom.

Bij Hemker & Bekking aangekomen werd ik har-
telijk ontvangen. Eerst koffie met de Twentse cake
met noten en karamel. De eigenaar vroeg naar m'n
Teckels: waar zijn je honden? In de auto natuurlijk,
ik kom niet zo maar hinnen met 4 van die mon-
sters die gelijk gaan afbakenen. Ga ze ophalen! Ik
wil ze in het echt zien! Men had mijn website al
uitgebreid bekeken en ze waren nieuwsgierig naar
de jongens. Trouwens de halshanden moesten ook
gepast worden. De GPS en halsbanden werden te
voorschijn gehaald. Als de zenders te groot waren

Homberg

“Vlak VOoor me,

op circa 5 meter,

kwam een keiler
voorbij. Wauwww

wat een knots!”

voor de Teckels en als ze er hinder van zouden
hebben tijdens het stéberen, ging de koop niet
door. Eerst passen!

De halshanden waren veel te ruim, maar de
zenders waren niet te groot. Kleiner zou fijner zijn
geweest, maar de Teckels zouden er geen hinder
van hebben tijdens hun werk. De werking van

de Garmin werd me in alle rust uitgelegd. [k had
een aantal vragen op papier gezet en die werden
eenvoudig beantwoord. Googlemaps stond er al
op. Nog even de winkel rondgelopen, wat een
prachtige spullen! Mijn oog viel op een dikke
leren broek, helemaal OK om door de struiken en
doornen te banjeren. Paste perfect, nou perfect,
ik moest wel heel diep de adem inhouden. Leer
zet uit tijdens het dragen! Deuhhh, zal best, maar
ik wil wel goed kunnen bukken enz enz, dus toch
maar een maatje groter genomen. Nog een paar
autostoelhoezen gekocht, want de zittingen wor-

den er niet mooier van als je er nat van de sneeuw

of regen op gaat zitten.

Custom made maken

Thuis aangekomen direct aan 't werk gegaan.
Eerst andere passende leren halshanden gekocht,
zenders erop gemaakt, klaar. De beschrijving

is in het Engels, normaal geen probleem, maar
technisch Engels is moeilijk te vertalen. Ik had al
een Duitse versie van internet gedownload, maar
ook hier struikel je over de technische woorden.
Dus ik had een techneut nodig! Op m'n werk

op Universiteit Twente maar eens zoeken. Een
aardige Chinese student, Lian, heeft me geholpen.
Op Youtube Garmin-Dogtracks lieten ze tig
filmpjes met Engelse uitleg over de Garmin zien.
Liam had hier geen problemen mee, hij heeft m'n
GPS helemaal startklaar gemaakt. We hebben via
Amerika de Maps Europa gedownload en €25,=
overgemaakt. De volgende dag stond het erap

en konden we ermee aan de slag. De omgeving
waar ik ga jagen heb ik gedownload en ik heb de
belangrijkste handelingen vertaald in 't Neder-
lands en in Word opgeslagen en uitgeprint. Ik ga
trouwens binnenkort de hele Duitse handleiding in
het Nederlands vertalen. Wel zo makkelijk, want er
zijn nog zoveel meer mogelijkheden met de GPS.

Voorbereiding op de jacht

Eindelijk is het dan zover : op weg naar de jacht in
Duitsland. M'n plan is eerst even op bezoek gaan
hij Karsten Hepe in Homberg. Want er is na het
avontuur Thijs een fijne vriendschap ontstaan. In
Homberg aangekomen, kwamen de herinneringen
weer naar boven. Wat heb ik hier de omgeving
afgezocht naar Thijswijs. Daar heb ik gezocht en
daar en daar PHfffffff!! Niet meer aan denken Will.
Bij Gasthof Hepe aangekomen, werd ik hartelijk
ontvangen door Karsten en zijn vrouw. Bijgekletst
onder genot van een grote mok koffie. Karsten
kwam met zijn nieuwe aanschaf, een GPS-Garmin
aanzetten, Oh, wacht even, een ogenblik: ik snel
naar de auto en kwam terug met mijn nieuwe
aanschaf. Whahaha een GPS- Garmin! De ver-
baasde blik van Hepe was een foto waard. “Oh,
wat goed van je", zei hij. Weet je wat, ik zet jouw
honden ock bij mij op de Garmin, dan kan ik ook
zien waar ze zijn op mijn GPS. Goed plan!!!

M'n mobiel ging, één van de jagers belde. Waar
blijf je? Ja, ik kom eraan, met 10 minuten

ben ik bij jullie. Karsten

en z'n vrouw gedag gezegd. Karsten is voor za-
terdag uitgenodigd voor de jacht bij ons. Beneden
aangekomen bij de jachthut zaten twee mannen
ongeduldig te wachten op mij. Waar was je? Ja, ik
moest toch eerst even Karsten gedag zeggen! Oh,
is Karsten in één keer belangrijker dan wij. Ja!!!
Grapje! Nou hadden die "leuke mannen” alle
koffers op mijn bed neergelegd. Ik dacht: dit gaat
hem niet worden, dit gaat niet goed. Ik wil wel in
dat bed slapen met mijn jongens. Maar verstandig
hield ik m'n mond. Heel moeilijk voor mij! Na een
half uur hield ik het niet meer. Heuu, zou ik op
dat bed mogen slapen i.v.m. de Teckels die bij mij
slapen! Nee! Dat bed is voor de koffers. Dit wordt
leuk, dacht ik, niet op in gaan, straks nog maar
een keer proberen. Zucht... mannen! Nadat we
gegeten hadden, heb ik toch maar doorgezet en
zo langzaam maar zeker de koffers van het bed op
een ander bed neergelegd. Zo, alles geinstalleerd,
honden eten gegeven, klaar. De volgende dag
moest besproken worden. Twee korte driften door
de dichte hossages zouden er gehouden worden.
‘s Morgens één en ‘s middags één. Welke honden
ga je inzetten? Thijs toch zeker niet hé! Nee, Thijs
gaat zaterdag los tijdens de grote drift. Tijdens

de eerste korte drift laat ik Egbert stoberen. Dat
kan nog wel gezien zijn leeftijd, 11% jaar, hij is fit
genoeq. En de tweede drift laat ik Jacob en Ott
vrij. OK, dit was allemaal duidelijk. De GPS en de
zenders gecheckt of ze goed opgeladen waren.
Zo langzamerhand kwamen de andere jagers

ook binnenwandelen. Ook met hun werden de
plannen doorgesproken voor margen. Er werd nog
flink geborreld door de mannen, maar ik vond het
welletjes om 22.00 uur, morgen weer vroeg dag,
honden uitgelaten en naar bed, slapen!

Eerste kennismaking

in de praktijk met GPS

De volgende morgen vroeg na het antbijt 10.00

uur kwamen de overige jagers binnen. Na uitge-

breid koffie gedronken te hebben met z'n allen,

zijn de mannen die de omgeving en de jacht het

beste kennen, de jacht gaan afzetten. Na een uur

kwamen ze terug, alles klaar en veilig. We konden

vertrekken. De jagers werden naar hun plaatsen
gebracht De drijvers en ik met

g Egbert

Het Knullwald bij Homberg.

werden in de dichte bossage gedropt. Verbinding
tussen de GPS met de zender gecheckt. OK!
Egbert de zender om gedaan. Wij waren klaar. Het
signaal ging, de jacht kon beginnen. Egbert vrij
gelaten en wij drijvers bewogen ons langzaam en
moeilijk voort dwars door de dichte bossage. Er
kwam een ree hoog, prachtig. Je kon de zwijnen
goed ruiken, en ja hoor Egbert werd luid. Ik kon
niet op m'n GPS kijken waar hij was, vanwege de
lage struiken met doornen. Maar ja zolang ik hem
dichtbij mij luid hoorde gaan, was er niks aan de
hand. Vlak voor me, op circa 5 meter, kwam een
keiler voorbij. Wauwww wat een knots! Egbert
was nog steeds luid, even later werd er twee keer
geschoten. Ben benieuwd! Egbert had twee zwij-
nen uitgedreven en ze zijn geschoten door Martin.
Martin heeft vorig jaar zijn eerste zwijn kunnen
schieten dat was uitgedreven door mijn Egbert. Dit
jaar heeft Egbert weer goed zijn best gedaan voor
hem. We gingen verder met drijven. Egbert kwam
iedere keer netjes bij mij terug. Het leek wel of de
bergen hoger geworden waren sinds vorig jaar. Ik
kwam langs de Forster die op zijn post zat, daar
moest ik een eind naar beneden en gelijk weer
steil omhoog de berg op. Oh Will, dit moeten we




